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BANGERIKJE 

 
 
Ben ik bang, kruip ik in een hoekje 
Doe ik het bijna in mijn broekje 
Ga ik onder mijn bedje schuilen 
Soms moet ik wel een beetje huilen 
 
Bangerikje 
Bang van een prikje 
Bangerikje 
Zeg ik boe, dan schrik je 
 
Je kan bang zijn van kleine zaken 
Dieren die je niet durft aan te raken 
Je kan bang zijn van kleine muizen 
Of bijvoorbeeld van ziekenhuizen 
 
Bangerikje 
Bang van een prikje 
Bangerikje 
Zeg ik boe, dan schrik je 
 
Je kan bang zijn en vrezen voor je leven  
Soms duurt het lang en soms maar heel even 
Als ik bang ben maak ik me erg klein 
Bang zijn is voor niemand fijn 
 
Bangerikje 
Bang van een prikje 
Bangerikje 
Zeg ik boe, dan schrik je 
 
Bangerikje 
Bang van een prikje 
Bangerikje 
Zeg ik boe, dan schrik je 
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OP REIS 
 
 
Joepie jee joepie jee 
Pak je koffer ga maar mee 
 
Mijn hele leven zou ik willen reizen 
Dan zie ik burchten en mooie paleizen 
Dan zie ik rotsen en ook witte stranden 
We gaan op reis en bezoeken alle landen 
 
In Frankrijk staat een heel mooie toren 
In Ijsland zijn mijn tenen eens bevroren 
In China eten ze met stokjes 
In Schotland dragen mannen rokjes 
 
Joepie jee, joepie jee 
Naar de bergen of de zee 
Joepie jee joepie jee 
Pak je koffer ga maar mee 
 
In Engeland drinken ze graag thee 
In Iran staat een prachtige moskee 
In Afrika daar leeft nog de leeuw  
In Zweden speelt men maanden in de sneeuw 
 
Joepie jee, joepie jee 
Naar de bergen of de zee 
Joepie jee joepie jee 
Pak je koffer ga maar mee 
 
Joepie jee, joepie jee 
Naar de bergen of de zee 
Joepie jee joepie jee 
Pak je koffer ga maar mee 
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OORLOG 

 
 
Nergens nog geweren 
Kanonnen, messen, speren 
Doe nu wat ik zeg 
Alle wapens weg 
 
Mensen doen elkaar soms pijn 
Mensen groot en klein 
Dat zou niet mogen zijn 
Oorlog is niet fijn 
 
Laten we nu even 
Elkaar een hand geven 
Liever toch een vriend 
Dan een droevig kind 
 
Mensen doen elkaar soms pijn 
Mensen groot en klein 
Dat zou niet mogen zijn 
Oorlog is niet fijn 
 
Mensen doen elkaar soms pijn 
Mensen groot en klein 
Dat zou niet mogen zijn 
Oorlog is niet fijn 
 
  

mailto:info@levendemuziek.be


 
 

Copyright @Levende Muziek Comm.V. – All rights reserved 
Hombekerkouter 136 2811 Mechelen 

G 0486 53 87 65 
E info@levendemuziek.be 
W www.levendemuziek.be 

WE ZIJN WEG 
 
 
We gaan weg en niet zomaar op reis 
Naar een land waar ik de weg niet ken 
Waar ik toch een beetje anders ben 
Maar waar ik hopelijk heel snel wen 
 
We gaan weg en niet zomaar op reis 
Naar een land waar heel veel mensen zijn 
De meeste huizen zijn er echt heel klein 
Maar er is wel veel meer zonneschijn 
 
Kinderen spelen samen op straat 
Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat 
Waar je ook maar gaat 
Een deur die altijd open staat 
 
We gaan weg en niet zomaar op reis 
Naar een land waar papa werken kan 
Papa heeft dan ook een heel sterk plan 
Zodat hij handel drijven kan 
 
We gaan weg en niet zomaar op reis 
Naar een land waar je met stokjes eet 
Waar je Chen, Huan of  Xiang heet 
Naar een land waar ik niets over weet 
 
Kinderen spelen samen op straat 
Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat 
Waar je ook maar gaat 
Een deur die altijd open staat 
 
Kinderen spelen samen op straat 
Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat 
Waar je ook maar gaat 
Een deur die altijd open staat 
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OPA IS HIER NU THUIS 
 
 
Heel erg lang geleden vond mijn opa nergens werk 
Hij was een lieve, slimme man en ook nog beresterk 
Hij nam de trein en ook de boot en kwam toen naar ons land 
Toen hij eenmaal hier was, vroeg hij oma naar haar hand 
 
Hier bouwde hij zijn huis 
Hij vond hier zijn geluk 
Hier is nu zijn thuis 
Dat kan toch echt niet meer stuk! 
 
Opa moest nog alles leren sprak ook niet de taal 
Maar het zou hem lukken en hij gaf zich helemaal 
Alles werd toen beter na een heel moeilijk begin 
Vele jaren later heeft hij het nog naar zijn zin 
 
Hier bouwde hij zijn huis 
Hij vond hier zijn geluk 
Hier is nu zijn thuis 
Dat kan toch echt niet meer stuk! 
 
Hier bouwde hij zijn huis 
Hij vond hier zijn geluk 
Hier is nu zijn thuis 
Dat kan toch echt niet meer stuk! 
 
  

mailto:info@levendemuziek.be


 
 

Copyright @Levende Muziek Comm.V. – All rights reserved 
Hombekerkouter 136 2811 Mechelen 

G 0486 53 87 65 
E info@levendemuziek.be 
W www.levendemuziek.be 

ALLEMAAL MENSEN 
 
 
Iedereen hoort erbij, iedereen hoort erbij 
Kom je van veraf of juist van heel dichtbij 
Iedereen hoort erbij, iedereen hoort erbij 
Verdraagzaam zijn voor jou maar iets meer voor mij 
 
Ben je niet de snelste, ben je even breed als groot 
Eet je smeerkaas, salami of choco op je brood 
Ben je een koele kikker of een knuffelbeer 
Een heel saaie zuurpruim of juist een toffe peer 
 
Kom je uit Afghanistan, Somalië, Iran 
Marokko, polen, Syrië of kom je uit Japan 
Nederland, Italië, Irak of Portugal 
Turkije of Roemenië, Frankrijk, Senegal 
 
Verschillende culturen en toch zijn we gelijk 
Verschillende culturen maakt ons juist zo rijk 
De ene wordt een voetballer de ander een model 
Samen zijn we sterker, dus komen we er wel 
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SLECHT WEER VANDAAG 
 
 
Kilometers file, het weer is altijd guur 
Ik heb slecht geslapen en heb ruzie met mijn buur 
De bakker is gesloten en zijn brood is veel te duur 
De choco is weer op en de melk is ook nog zuur 
 
Ik heb een kriebelhoestje en mijn vinger doet weer pijn 
Ik moet mijn kamer opruimen, de kat zit in ’t gordijn 
Het zijn weer koteletten en dat vind ik niet zo fijn 
Ik kan mijn jas niet vinden en mijn schoenen zijn te klein 
 
Maar wij hebben geen recht om te klagen 
Wij hebben geen recht om te zagen. 
We moeten klaarstaan als ze weer iets vragen. 
Zeg je iets dan heb je je misdragen 
 
Een nagel afgebroken, ik zit niet goed in mijn vel 
Heel mijn neus vol sproeten, krijg mijn haar niet in model 
Ik weet niet wat te doen en het is een slecht hotel 
Er is te weinig schaduw en de zon is veel te fel 
 
Weer eens naar een feestje, ik weet niet wat aan te doen 
Die broek is donkerblauw maar ik had toch liever groen 
Alle tantes komen en die willen weer een zoen 
Wat ben je toch weer groot geworden, ‘jij kleine kapoen’ 
 
Maar wij hebben geen recht om te klagen 
Wij hebben geen recht om te zagen. 
We moeten klaarstaan als ze weer iets vragen. 
Zeg je iets dan heb je je misdragen 
 
Maar wij hebben geen recht om te klagen 
Wij hebben geen recht om te zagen. 
We moeten klaarstaan als ze weer iets vragen. 
Zeg je iets dan heb je je misdragen 
 
Misschien is het toch wat overdreven 
Er is toch altijd wel iets aan de hand 
Waar is je begrip dan toch gebleven  
Bekijk het eens van de andere kant 
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Maar wij hebben geen recht om te klagen 
Wij hebben geen recht om te zagen. 
We moeten klaarstaan als ze weer iets vragen. 
Zeg je iets dan heb je je misdragen 
 
Maar wij hebben geen recht om te klagen 
Wij hebben geen recht om te zagen. 
We moeten klaarstaan als ze weer iets vragen. 
Zeg je iets dan heb je je misdragen 
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NIEMAND KENT DE WEG 
 
 
We blijven onderweg, naar een plek die niet bestaat  
We zitten in een nachtmerrie, die niet overgaat 
We lopen in het bos waar je de bomen niet kan zien 
Weg van het verleden; een toekomst, misschien? 
 
Bang van het leven  
Bang voor de dood 
Bang voor te klein 
Bang van te groot 
Bang om te stoppen 
Bang om te gaan 
Bang van onszelf 
Bang om te bestaan 
 
We zijn allemaal gevangen maar eigenlijk toch vrij 
Een reis zonder bestemming, ver weg en toch dichtbij 
Onzichtbare mensen, uniek maar niet van tel 
We zijn gewoon pionnen in het verkeerde spel 
 
Bang van het leven  
Bang voor de dood 
Bang voor te klein 
Bang van te groot 
Bang om te stoppen 
Bang om te gaan 
Bang van onszelf 
Bang om te bestaan 
 
Bang van het leven  
Bang voor de dood 
Bang voor te klein 
Bang van te groot 
Bang om te stoppen 
Bang om te gaan 
Bang van onszelf 
Bang om te bestaan 
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ALLES ACHTERGELATEN 
 
 
Ik had net nieuwe kleren 
Had net mijn nieuwe fiets 
Ik zit met 1000 vragen 
Maar niemand zegt mij iets 
Wie speelt er met mijn speelgoed? 
En wie zorgt er voor mijn hond? 
Waar wonen nu mijn vriendjes? 
Ze zijn toch niet gewond? 
 
Alles heb ik achtergelaten 
Behalve dromen heb ik niets 
Uit het land waar ze me haten 
Hoe verzin je nu zoiets? 
 
Ik zou eens willen bellen 
Naar mijn grote broer 
Hij is achtergebleven 
Hij hield zich best wel stoer 
Maar sinds we zijn vertrokken 
Van hem geen enkel spoor 
Is hij daar gebleven? 
Of is hij ervandoor? 
 
Alles heb ik achtergelaten 
Behalve dromen heb ik niets 
Uit het land waar ze me haten 
Hoe verzin je nu zoiets? 
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2 BOMEN 
 
 
De ene ziet het zus, de ander ziet het zo 
Dirk werkt heel graag buiten, Sofie aan een bureau 
Liam houdt van sporten, Tam is muzikaal 
Kimberly en Armach spreken niet dezelfde taal 
 
Li eet met stokjes, Suzanne eet geen vlees 
Yari is een stuntman en Mark heeft hoogtevrees 
Willem kan niet stilzitten, Els leest graag een boek 
De ene draagt graag rokjes, de andere een broek 
 
Laat het onbekende tot je komen  
Een bos heeft ook niet twee gelijke bomen 
Wat voor mij maar vreemd is, is voor jou normaal 
Laat het onbekende tot je komen 
Een bos heeft ook niet twee gelijke bomen 
Samen schrijven we een mooi verhaal 
 
Esmat komt uit Afghanistan, Nashat is Irakees 
Lior komt uit Israël en Samuel is Ghanees 
Ze spreken nog niet onze taal maar zijn van goede wil 
Alleen een ander kleurtje maakt dat dan zo’n verschil? 
 
Laat het onbekende tot je komen  
Een bos heeft ook niet twee gelijke bomen 
Wat voor mij maar vreemd is, is voor jou normaal 
Laat het onbekende tot je komen 
Een bos heeft ook niet twee gelijke bomen 
Samen schrijven we een mooi verhaal 
 
Doen we allemaal wat water bij de wijn 
Dan zullen we een stuk verdraagzamer zijn 
Doen we allemaal wat water bij de wijn 
Verschillen zijn fijn 
 
Laat het onbekende tot je komen  
Een bos heeft ook niet twee gelijke bomen 
Wat voor mij maar vreemd is, is voor jou normaal 
Laat het onbekende tot je komen 
Een bos heeft ook niet twee gelijke bomen 
Samen schrijven we een mooi verhaal 

mailto:info@levendemuziek.be


 
 

Copyright @Levende Muziek Comm.V. – All rights reserved 
Hombekerkouter 136 2811 Mechelen 

G 0486 53 87 65 
E info@levendemuziek.be 
W www.levendemuziek.be 

JE BENT WELKOM 
 
 
Het zal je maar eens overkomen 
in een vreemde school aangekomen 
En iedereen doet gemeen 
Je staat daar heel alleen 
 
Nee, dat kan je echt niet maken 
Dit moet toch jou ook raken 
Reik liever de hand 
En wees tolerant 
 
Je bent welkom in de klas 
Je bent welkom in de klas 
Je bent welkom in de klas 
Je bent welkom in de klas 
 
Je kan mee hun huiswerk maken 
Je kan helpen met alle taken 
Wijs hen het klaslokaal 
Wat te doen bij het belsignaal? 
 
Help bij het lezen, schrijven, spellen 
Het alfabet en leer ze tellen 
Laat hun daar niet staan 
Doe er zelf iets aan 
 
Je bent welkom in de klas 
Je bent welkom in de klas 
Je bent welkom in de klas 
Je bent welkom in de klas 
 
Voor jou een kleine moeite, 
maar een wereld van verschil 
Steek je handen uit de mouwen  
Ben jij van goede wil? 
 
Je bent welkom in de klas 
Je bent welkom in de klas 
Je bent welkom in de klas 
Je bent welkom in de klas 
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Je bent welkom in de klas 
Je bent welkom in de klas 
Je bent welkom in de klas 
Je bent welkom in de klas 
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FEEST 
 
 
Suikerfeest, Bar Mitwa, een doop of met pensioen 
Iemand in de bloemen zetten, is wat we graag doen 
Offerfeest, Drie koningen en ook Sinterklaas 
Magha puja, Pinksteren en ook Pieterbaas 
 
Toeters, bellen, slingers uit de kast 
Houd elkaar eens heel goed vast 
 
Overal in de wereld wordt er gefeest 
Feesten is goed voor lichaam en geest 
Iedereen is happy op een feestpartij 
Doe maar lekker mee, iedereen hoort erbij 
 
Doorheen de vele eeuwen heen werd er altijd al gefeest 
Bij iedere cultuur is dit al zo geweest 
Dansen, lekker eten en mooie feestkledij 
Lachende gezichten want iedereen is blij 
 
Toeters, bellen, slingers uit de kast 
Neem elkaar maar goed vast 
 
Overal in de wereld wordt er gefeest 
Feesten is goed voor lichaam en geest 
Iedereen is happy op een feestpartij 
Doe maar lekker mee, iedereen hoort erbij 
 
Overal in de wereld wordt er gefeest 
Feesten is goed voor lichaam en geest 
Iedereen is happy op een feestpartij 
Doe maar lekker mee, iedereen hoort erbij 
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TAMIRA 
 
 
Verstoten in een hoekje, ze voelde zich alleen 
Niemand praatte tegen haar en iedereen deed gemeen 
Papa zei; ‘kom voor jezelf op’ en dat had ze gedaan 
Maar nooit in haar leven had ze zo alleen gestaan 
 
Ze voelde zich verloren, onbegrepen, radeloos 
Ze was op zoek naar vriendschap maar iedereen was boos 
Alles liet ze achter, op zoek naar het geluk 
Maar de dromen die ze had, die gingen allen stuk 
 
Achter elk gedrag zit toch altijd een verhaal 
Iedereen is anders en dat is juist normaal 
Achter elk gedrag zit toch altijd een verhaal 
Iedereen is anders, we verschillen allemaal 
 
Tamira vroeg de juf om hulp en sprak voor heel de klas 
Ze vertelde heel haar leven en wie Tamira was 
Alle kinderen luisterden en iedereen werd stil 
Het klasgesprek dat volgde zorgde voor een groot verschil 
 
Alles werd toen anders, iedereen deed zijn best 
Tamira kreeg veel vrienden en werd niet meer gepest 
Er komen nieuwe klasgenoten, laat ze welkom zijn 
Want uitgesloten worden, doet ontzettend pijn 
 
Achter elk gedrag zit toch altijd een verhaal 
Iedereen is anders en dat is juist normaal 
Achter elk gedrag zit toch altijd een verhaal 
Iedereen is anders, we verschillen allemaal 
 
Achter elk gedrag zit toch altijd een verhaal 
Iedereen is anders en dat is juist normaal 
Achter elk gedrag zit toch altijd een verhaal 
Iedereen is anders, vriendschap willen we toch allemaal 
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